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Op 27 september zal Franklin Graham, zoon van Billy Graham, spreken op het 

‘Festival of Hope’ in de ING Arena in Brussel, 50 jaar na het bezoek van zijn 

vader. Wat, hoe en waarom?  

Voor sommigen zal deze naam een belletje doen rinkelen, voor anderen niet, 

dus… waarom is dit nieuws? Franklin Graham is de (vierde) zoon van wijlen Billy 

Graham, die men met recht ‘de grootste wereldevangelist aller tijden’ kan 

noemen. Of je nu gelovig bent of niet, vader Graham heeft een indrukwekkend 

parcours gelopen en respect afgedwongen bij vriend en vijand. Bij zijn overlijden 

op 98-jarige leeftijd - 21 februari 2018 - besteedde zelfs het VRT-Journaal 

aandacht aan zijn persoon, en nadien werd de documentaire ‘Pastor in Politics’ 

uitgezonden. Ook in de documentaireserie ‘Evangelicals: from faith to power’ 

werd met groot respect naar hem verwezen. Hij was een baptistisch prediker die 

vaak volle voetbalstadia trok, in 185 landen – in volle koude oorlog zelfs in 

Moskou! - , en naar schatting voor 215 miljoen mensen gepreekt heeft. Hij was 

ook een geestelijk wereldleider van formaat die contact had met quasi alle  

Amerikaanse presidenten. Als visionair zag hij het ‘big’ – wat volgens sommigen 

in het DNA van Amerikanen zit. Zijn visie was wereldwijd en daarom lag hij mee 

aan de basis van het Internationale Congres voor Wereldevangelisatie in 

Lausanne (1974). Voorts stond hij bekend om zijn hoge integriteit: in 

tegenstelling tot sommige anderen van dat niveau die wel eens een scheve 

schaats reden, bleef hij levenslang gespaard van persoonlijke schandalen. Van 

gedachtegoed was hij zeker wat men vandaag ‘conservatief’ noemt en leunde 

dus aan bij de republikeinen, maar hij wist deze politieke sympathie te 

overstijgen en werkte samen met alle soorten christenen en politici. Zijn 

hoofddoel was pure evangelieverkondiging, en net zoals bij Jezus overstijgt deze 

boodschap uiteraard alle politieke partijprogramma’s.  

Waarom Franklin Graham naar Brussel komt? Omdat hij uitgenodigd werd door 

een delegatie van Belgische leiders uit protestants-evangelische kerken, exact 50 

jaar na de campagne van zijn vader. In 1975 huurde deze het Heizelstadion in 

Brussel af voor een tiendaags ‘Eurofest’ (24 juli – 2 augustus), met 8000 à 

14.000 bezoekers per avond. Daarom werd zijn opvolger uitgenodigd voor een 

‘jubeljaar’-editie: op 27 september is de ING Arena bij de Heizel geboekt voor 

een ‘Festival of Hope’. Hoewel minder groots opgezet dan toen is het toch uniek: 

hoe vaak brengt evangelisatie in ons land 12.000 mensen bij elkaar? Paus 

Franciscus kreeg vorig jaar ook moeiteloos het Koning Boudewijnstadion gevuld. 

Geloof lééft blijkbaar in dit land, meer dan sommigen denken. 

https://www.upmedia.be/billygrahamjourney?utm_campaign=50c0d980-d016-417a-ba27-243a38c81e4b&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=c9584892-9c90-4515-9029-a76e8a8c914b
https://www.upmedia.be/billygrahamjourney?utm_campaign=50c0d980-d016-417a-ba27-243a38c81e4b&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=c9584892-9c90-4515-9029-a76e8a8c914b
https://billygraham.org/nl/events/festival-of-hope


Grahams doel is ‘evangelisatie pur sang’, maar… heeft ‘postchristelijk België’ dat 

dan nodig? Het is algemeen bekend hoe seculier ons land is, hoe weinig mensen 

nog weten van de basisbegrippen van het christelijk geloof. Voor christenen is ‘de 

grote opdracht’ van hun Meester om het goede nieuws aan alle volken bekend te 

maken duidelijk nog niet klaar. En goed nieuws mag je niet voor jezelf houden: 

dat zou egoïstisch zijn. Europa heeft volgens velen een herevangelisatie nodig: 

zoveel mensen kennen nog nauwelijks de spirituele erfenis waar onze voorouders 

zoveel offers voor gebracht hebben, of ze hebben er een scheefgetrokken beeld 

van. Vooral jongeren zijn opgegroeid in spirituele leegte, onverschilligheid en 

nihilisme: kunnen we nog écht in iets geloven? Grahams intentie is in ieder geval 

om de kernboodschap van Jezus zo zuiver mogelijk over te brengen, zonder één 

kerk, organisatie of theologie te verkopen.   

Franklin Graham (°1952) is zeker niet als prediker geboren: in zijn jonge jaren 

kende hij een erg rebelse periode, tot hij een diepe persoonlijke bekering 

doormaakte. Zijn eerste engagement was eigenlijk in de hulpverlening: vanaf 

1975 werkte hij voor ‘Samaritan’s Purse’, één van de grote 

hulpverleningsorganisaties in de VS, en in 1979 werd hij voorzitter, tot vandaag. 

Deze is actief in meer dan 100 landen, met voedselhulp en noodhospitalen: bijv. 

in Mosul (Irak, 2017), na de aardbeving in Turkije (Antakya, 2023), in 2023 in 

Gaza. Vooral in Oekraïne (sinds 2022) werd massaal hulp geboden aan meer dan 

14,5 miljoen mensen, met 123.000 ton voedsel en bijna 1000 ton hulpgoederen, 

met behulp van 43 luchtbruggen. President Zelenski bedankte Graham 

publiekelijk voor alle hulp.  

Vanaf 1982 ging Franklin Graham ook in de voetsporen van zijn vader als 

wereldevangelist: hij leidde sinds 1989 meer dan 345 events in meer dan 55 

landen en regio’s. Naarmate zijn vader ouder werd, nam hij diens organisatie, de 

Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) over. Alleen al in Europa predikte 

hij sinds 1999 31 keer in 19 landen. Eerder dit jaar had hij nog grote 

bijeenkomsten in Londen (17.000 bezoekers) en in Addis Abeba (Ethiopië) met 

meer dan 430.000 mensen. 

Zijn komst naar België leverde wel enige controverse op omdat Graham zich in 

de Amerikaanse verkiezingsstrijd erg duidelijk vóór Trump had uitgesproken, wat 

bij enkelen niet in goede aarde viel. Maar de BGEA legt er duidelijk de nadruk op 

dat het event in Brussel totaal los staat van de politieke standpunten van 

Graham in de VS, en dat het gaat om een spirituele boodschap die zich richt tot 

mensen van alle overtuigingen.  

De campagne in Brussel draait rond het thema van hoop, want hoop kan deze 

wereld vol opeenvolgende crisissen méér dan genoeg gebruiken. Franklin 

Graham zegt hierover: “We willen mensen duurzame hoop geven en hen sterken 

in hun geloof. De oplossing voor de wereldproblemen is spiritueel, eerder dan 

politiek.” Het Festival of Hope is gratis, en iedereen is welkom. Meer dan 9000 

mensen reserveerden hun plaatsje al. In aanloop naar het festival werd op 7 

september ook nog een “Pursuit” georganiseerd, een speciaal evenement voor de 



jongeren,  in zaal La Madeleine in Brussel. Ook bijzonder en uniek is dat een 

veelheid van kerken hieraan meewerkt: 560 lokale kerken hebben zich 

geregistreerd, uit alle delen van België, uit alle culturen en taalgemeenschappen, 

autochtone en allochtone: vooral evangelische kerken, maar het is sowieso open 

voor iedereen. 

Het Festival start op 27 september vanaf 18u met live muziek: de bekende 

gospelartiesten Charity Gayle en The Afters komen optreden. Daarna is het 

woord aan Franklin Graham zelf… 


