Persbericht: Denktank Inspiratio blaast
twee kaarsjes uit!

Persbericht, 6 juni 2025

Op 6 juni 2023 werd een nieuwe denktank officieel gelanceerd in hartje Brussel.
De eerste zaadjes waren al gezaaid in februari 2022 tijdens een losse
brainstorm, en na een zwangerschap van 15 maanden werd de baby gezond en
wel geboren. Op 6 juni, heel ‘toevallig’ ook D-Day, werd hij boven de doopvont
gehouden en ‘Inspiratio’ genoemd. Een kleine persconferentie met receptie in
onze hoofdstad was de officiéle start, met Kris Vleugels, oprichter van C'Axent,
als hoofdspreker. De baby groeide als kool: twee weken later was er al de eerste
publicatie, twee maand later al vijf, twee jaar later al 88.

Waarom een nieuwe denktank? De initiatiefnemers vonden dat in de media
bepaalde stemmen niet voldoende aan bod kwamen, dat er teveel ‘pensée
unique’ was en teveel taboes. ‘Inspiratio’ is — aldus de website - “gebaseerd op
het judeo-christelijke gedachtengoed” en wil “een waardevolle en waarden-
bewuste stem laten klinken die tegenwoordig weinig of niet gehoord wordt in de
reguliere media. Ze wil schrijvers, denkers en sprekers bij elkaar brengen voor
een positief, opbouwend en hoopvol geluid, op het snijpunt van maatschappij en
spiritualiteit.” Kortom, ze wil geinspireerd én inspirerend zijn.

Het 12-puntenplan vat de visie bondig en helder samen:

1. We kiezen voor een open en respectvolle dialoog in de media en weigeren
ons in de huidige polarisering en verruwing te laten meeslepen.

2. We zijn op politiek, sociaal of doctrinair vlak noch links noch rechts. We
hopen boven deze hokjes te kunnen uitstijgen in een derde, hogere weg
en samen te werken met mensen uit alle strekkingen.

3. We willen niet meegaan in de toenemende commercialisering van onze
media en cultuur, maar willen ons richten op meer levensbeschouwelijke,
inhoudelijke en betekenisvolle content.

4. We pleiten voor meer intellectuele eerlijkheid, meer balans en openheid
voor kritische stemmen die, waar nodig, tegen de mainstream van onze
cultuur ingaan.

5. We zijn bezorgd om het gebrek aan een gezamenlijke koers in onze
maatschappij, die de levensbeschouwelijke versnippering overstijgt. We
willen meebouwen aan positieve fundamenten voor een diverse
samenleving.

6. We geloven in morele waarden, in het goede, het waarachtige en mooie,
en weigeren in een relativistische, cynische tijdgeest mee te gaan.

7. We omarmen elke vooruitgang, maar ontkennen dat je daarvoor ook
kostbare traditionele waarden moet overboord gooien.

8. We zijn overtuigd van de noodzaak van zingeving, spiritualiteit en hogere
doelen, en willen bewust de judeo-christelijke wortels van onze beschaving
terug onder de aandacht brengen.

9. We kijken kritisch naar onze cultuur en de huidige oppervlakkigheid, en
willen de diepere vragen stellen die te vaak onbenoemd blijven.



10.We kiezen voor duurzame waarden en de lange termijn, niet voor het
instant genot, de feel good-cultuur en de likes.

11.We hechten groot belang aan gezonde en duurzame intermenselijke
relaties, aan het onmisbare sociale weefsel en solidariteit met de sociaal-
zwakkeren, tegen elk extreem individualisme in.

12.We gaan voor een holistische benadering van de mens, waarbij
rationaliteit én gevoel, hart én verstand, individu én sociale context,
waarheid én liefde, wetenschap én spiritualiteit in balans zijn.

De wereld van de media is een woelige wereld, constant in verandering,
hectisch en behoorlijk ondoorzichtig. Voor een gezond evenwicht en helder
democratisch debat moeten alle stemmen gehoord kunnen worden. Als denktank
willen de schrijvers zich bewust mengen in de maatschappelijke discussies:
politiek, sociaal, cultureel, filosofisch, op vlak van onderwijs, actualiteit, crisissen,
ethische discussies, wetsvoorstellen, maatschappelijke tendenzen... De nadruk
ligt op de relevantie van spirituele en morele waarden: iets wat in een seculiere
cultuur steeds meer ontbreekt. De joods-christelijke traditie in de marge duwen
doet onrecht aan de westerse identiteit en versmoort teveel rijk en waardevol
gedachtengoed. Waarbij even kritisch naar de Kerk en haar standpunten of
praktijken gekeken mag en moet worden.

Inspiratio wil zich duidelijk niet in €één hokje - links-rechts, progressief-
conservatief - laten vastpinnen omdat dit valse tegenstellingen zijn, eigen aan de
huidige polarisatie. Het is perfect mogelijk om op één deelgebied te pleiten voor
vooruitgang, en op een ander voor het behoud van degelijke waarden. Ze kiest
ervoor om vanuit een positieve houding te schrijven, zonder doemdenken of pure
anti-standpunten.

De artikels beslaan een brede variatie aan thema’s: links en rechts, de serie
‘Godvergeten’, Al en digitalisering, seksuele opvoeding op school, Israél en Gaza,
antisemitisme en islamofobie, Palestijnse christenen, de abortuswetgeving,
Valentijn en verliefdheid, de postchristelijke cultuur, het migratiedebat,
euthanasie, Libanon, ascetisme en sober leven, het pausbezoek, morele
vooruitgang, gevangenisaalmoezenierschap, genderdysforie en
puberteitsremmers, Syrié, postmodernisme, nieuwe monastiek, Trump en
christelijk nationalisme, gezelschapsbots, pessimisme of optimisme,
oorlogsdreiging en vredestichters...

Ze zijn al in 17 verschillende media verschenen: Humo, De Standaard, De
Morgen, Knack, Doorbraak, NRC, Trouw, Reformatorisch Dagblad, Nederlands
Dagblad, Brabants Dagblad, La Libre, La Croix, Joods Actueel, De Wereld
Morgen, Tertio, Volzin, Streven vrijplaats, Dimanche, Domus Medica, Otheo...
Dus ook in Nederland, Wallonié en Frankrijk.

Voor alle info en alle artikels: zie website https://inspiratio-denktank.be/

Voor contact: info@inspiratio-denktank.be
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