
HERNIEUWDE UITGAVE!  

“Jezus 2.0 
Wat heeft hij ons vandaag nog 

te vertellen?” 
 

Een boek over de persoon van Jezus: 

eigentijds, onverbloemd, recht voor de 
raap. Voor gelovigen en niet-gelovigen, 

voor allen die ‘op zoek’ zijn. (tweede druk) 

Door Ignace Demaerel 
 

In een tijd waarin de Kerk constant wordt 
aangevallen en in vraag gesteld, spreekt de persoon 

van Jezus nog steeds een breed publiek aan. Dat is 

niet onlogisch: Jezus is een controversieel figuur en 

zijn onverbloemde, soms radicale uitspraken passen 
beter dan ooit tevoren in onze maatschappij. Hij was 

een man met haar op zijn tanden, en niet bang om 

toenmalige heilige huisjes neer te halen.    
    
Dit boek presenteert Jezus zoals hij vanuit de 
evangelies op ons afkomt: onverkort, recht voor de raap, maar vooral als een man die in 

geen hokje past. Het gaat over de persóón van 

Jezus, niet over een kerk. Wat heeft deze 

timmermanszoon ons vandaag te vertellen, in onze 

zogenaamde post-christelijke maatschappij die 
verbrokkelt en niet meer in grote verhalen durft 

geloven? Verrassend meer dan we op het eerste 

zicht zouden denken.  
 
De auteur schildert een beeld van Jezus zonder 
geloof te vooronderstellen, in hedendaagse 

mensentaal. Het is bedoeld voor mensen die zoeken 

en niet bang zijn om diepgaande vragen te stellen. 

Voor mensen die niet tevreden zijn met goedkope 
instant-antwoorden. Voor mensen die bezorgd zijn 

om de duurzaamheid van het leven op deze planeet 

en open genoeg zijn om álle antwoorden te 

onderzoeken. 
    
Met citaten van beroemde personen over Jezus. 

 
Eerste druk: Davidsfonds, 2015 

Tweede druk (lichtelijk herwerkt): Uitgeverij Het 

Goede Boek, 2023 (www.hetgoedeboek.be) 

A5-formaat, 130 p. 
ISBN 9789071688096 

 

Facebook: www.facebook.com/jezus2.0 

 

“Jezus van Nazareth veroverde, 

zonder geld en wapens, meer 
miljoenen dan Alexander de Grote, 

Caesar, Mohammed, en Napoleon. 

Zonder wetenschap of studies, wierp 

hij meer licht op menselijke en 
goddelijke zaken dan alle filosofen en 

geleerden gecombineerd. Zonder de 

welsprekendheid van een school, 

sprak hij zulke woorden van leven als 
nooit tevoren of erna gesproken, en 

had een impact die buiten het bereik 

van een redenaar of dichter liggen. 

Zonder ook maar één zin op papier te 
zetten, zette hij meer pennen in 

beweging, en leverde onderwerpen 

voor meer preken, toespraken, 

discussies, geleerde boeken, 

kunstwerken en lofliederen dan alle 
grote mannen van de oude en de 

moderne tijd samen”. 

Philip Schaff, kerkhistoricus, 1819-

1893 

http://www.hetgoedeboek.be/
http://www.facebook.com/jezus2.0


 

AUTEUR 

 
Ignace Demaerel (°1961) is godsdienstleraar en 

pastor in Brussel. Hij is gehuwd, vader van vier 
kinderen en een pleegzoon, en grootvader van tien 

kleinkinderen. Hij studeerde filosofie aan de K.U. 

Leuven en protestantse godgeleerdheid in Brussel. 

Hij was/is actief in gemeentestichting, 

gevangeniswerk, een gebedsbeweging en 

verzoening, kinderkampen, huwelijksweekends, 

een denktank… Naast vele artikels en enkele brochures heeft hij zes boeken 
gepubliceerd. Sinds 2012 is hij columnist/opiniemaker bij Knack.be en andere 

media. Zie www.ignacedemaerel.be 

  

 

 

Met aanbevelingen door: 
 

* Mia De Schamphelaere, eresenator 

en oud-voorzitter van de kamer van 

Volksvertegenwoordigers 

* John van der Dussen, Oud-

voorzitter van de Federale Synode van 

Protestantse en Evangelische Kerken in 

België  

* Herman Spaargaren, Voorzitter van 

de Evangelische Alliantie Vlaanderen 

* Marc Meirsman, 
eindverantwoordelijke Katholieke 

Charismatische Vernieuwing Vlaanderen 
* Jean-Claude Thienpont, predikant 

Verenigde Protestantse Kerk in België 

 

BESTELLEN 

 

De prijs is 6,95 €. 

Het is te koop in Het Goede Boek, in 

de boekhandel, maar je kan het ook 
via de website van de auteur 

bestellen (verzending 4,50€; voor 

grotere aantallen, vraag a.u.b. een 

offerte). 

Of contacteer direct: 

ignace@ignacedemaerel.be 

 
  

 

 

 

 

 

INHOUDSTAFEL 
 

Voorwoord 

‘De kerk? Nee, dank je! Jezus? Misschien…’ 

De man die niet in een hokje past 
En dat voor een eenvoudige timmerman? 

En de Kerk dan? 

‘Er moet toch iets zijn?’ 

Op zoek naar de échte Jezus 
Hoe maakte Jezus zichzelf bekend? 

Bejubeld en verguisd 

Karakter hebben 

Tijdloze quotes en oneliners 

Wonderen en genezingen? Nee toch?! 
Wat kwam Jezus eigenlijk écht op aarde doen? 

Slachtoffer of martelaar? 

Gekruisigd als de ergste misdadiger 

Het lijden van Jezus – en de rechten van de mens 
De zondebok! 

‘Door een hel gaan’ 

Opgestaan uit de dood?  

Nederlaag of overwinning? 
Meer dan een mens? 

De leer of de persoon? 

Moet een mens worden ‘gered’? 

Waarom het evangelie ‘goed nieuws’ is 

En de Bijbel dan? 
Dringend gezocht: betrouwbare leiders! 

You have to follow someone 

Kiezen is (verliezen) winnen 

Geloof, ongeloof, bijgeloof en kleingeloof 
Heb jij al ooit zo’n koning gezien? 

Waarom Jezus incontournable is 

Geen Jezus-naar-ons-beeld-en-gelijkenis 

Tot slot: over kampioenen en prijsuitreikingen 
Verdere literatuur 

 

http://www.ignacedemaerel.be/
mailto:ignace@ignacedemaerel.be

