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Recensies 

 

(1) Beoordeling Boekscout (22-01-2020) 

 

Met jouw nieuwste boek waarin jij voortborduurt op jouw ideeën uit 2017, ageer 

jij tegen de veronderstelling dat het niet uitmaakt wat je gelooft, zolang je maar 

goed handelt. Jij toont aan dat waar we in geloven juist een belangrijke drijfveer 

is voor hoe we denken en doen. Je belicht hierbij niet slechts het christendom en 

het atheïsme, maar bespreekt op structurele wijze vele traditionele en 

alternatieve godsdiensten. Door middel van een duidelijke hoofdstukindeling en 

blokken waarin jij steeds een stukje tekst samenvat schep jij orde in de vele 

godsbeelden. Hoewel je soms ingewikkelde filosofische ideeën aanhaalt zijn deze, 

doordat je ze toelicht, goed te begrijpen voor geïnteresseerde lezers die de 

ideeën nog niet kennen. Door jouw ordelijke en duidelijke toelichtingen heb je 

een leerzaam manuscript geschreven waarin je de lezer de mogelijkheid geeft 

om aan het einde zijn of haar eigen conclusie te trekken. 

 


